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Onze route:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/17645234
https://www.visitvlaamsbrabant.be/wandelen/vind-een-wandeling/dworpwandeling

Bewegwijzerde wandeling! (zeshoekig bord met naam)

Eerst verken je het dorpscentrum van Dworp, om dan langs het traject van het Henri
Consciencepad — de oudste wandelroute in Vlaanderen — richting Hallerbos te wandelen. Zo ver
geraak je niet, maar je komt wel door de groene uitlopers ervan als het Vroenenbos en het
Krabbos. En het groen blijft komen als je langs het Provinciedomein Huizingen stapt en wat
verder via holle wegen het Begijnenbos en de Molenbeekvallei in duikt. Af en toe stoot je op
een verrassend vergezicht.

Herberg De Zwaan

Sfeervol café met fijne dorpssfeer in hartie Dworp. ledere fietser of wandelaar kan hier met
volle teugen genieten van diverse streekbieren, een goede kop koffie, kruidenthee of iets fris.
Proef zeker eens van het uitgebreide assortiment Geuze en Kriek. In de aangrenzende
charmante zaal zijn grote groepen fietsers meer dan welkom. Moe gefietst of gewandeld? Even
een pauze voor een hapje en een drankje ...? Deze uitbating heeft een warm hart voor fietsers.
Niet voor niets prijkt er een label 'fietsvriendelijk' op hun raam of voordeur. Dat betekent dat zij
zich speciaal inspannen om aan de noden van de fietstoerist te voldoen. Jaarlijks worden zij
gecontroleerd door Toerisme Vlaams-Brabant.

Een fietsvriendelijke uitbating beschikt minstens over een ruime fietsstalling, een EHBO-kit, een
fietsreparatiekit voor dringende herstellingen en toeristische informatie over de regio.

Houtkant met oude knoteiken op talud

De Begijnbosweg is hier gelegen langs de taluds van een holle weg en langs een steilrand. Op
de taluds is er een houtkant met hakhout van hazelaar en geknotte eiken. Het assortiment werd
al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met kardinaalsmuts, es, braam, Amerikaanse vogelkers,
zomereik (opgaand), tamme kastanje (jonge aanplant), vlier en meidoorn.

Gildenhuis brouwerij Van Hemelrijck

In 1738 werd het 'Hooghuys", ook het "Withuys" genoemd, (thans het Gildenhuis) gehuurd door
baron de Hemptinne, eigenaar van het kasteel van Dworp. In 1755 verkocht baron de Hemptine
de brouwerij aan Filip Bosquet en zijn echtgenote Catharina Van Cotthem, die het verder
verhuurden aan Philippe Van Hemelrijck. In 1769 werden de brouwerij, de stokerij en de
stallingen gekocht. Later werd er een groot biermagazijn aan de Industriekaai 43 te Brussel
gebouwd. De lambiek werd in het "Hooghuis" te Dworp gebrouwen en met de bierwagen naar
het magazijn te Brussel vervoerd. Bij één van deze transporten viel op een avond een voerder
onder zijn bierkar en verongelukte. Maar op 1 juli 1914, enkele weken voor het begin van de
eerste wereldoorlog, stopte hij ermee, zo goed als failliet. Hij liet alles achter, zelfs de paarden
in de wei. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond de brouwerij met stallingen en woonhuis er
verlaten bij, blootgesteld aan plundering en roof. Het "Hooghuys" werd uiteindelijk grondig
gerenoveerd. De brouwerij Winderickx, als hoofdhuurder van het pand richtte een nieuwe
herberg op.
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